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Heden van het slavernijverleden, Emiel de Graaf, V4E.

We kwamen aan in het Tropenmuseum, daar was ik nog nooit eerder geweest. Ik vond het een kolossaal en paleisachtig gebouw. We kregen een tour over de tweede verdieping, waar alles van Heden van het slavernijverleden te zien is. 

De Nederlandse regering maakte wettelijk een einde aan de Transatlantische slavernij in 1863, maar die wet kwam pas in werking in 1873, omdat volgens de plantagehouders de slaven ze eerst moesten afbetalen door tien jaar langer door te werken. Honderden jaren van koloniale overheersing lieten sporen in onze samenleving na die nog steeds voelbaar zijn. Zoals wat vandaag de dag bekende fenomenen zijn: racisme, discriminatie en stereotypering. Daar wordt je nog best vaak mee geconfronteerd, zelfs zonder dat je het doorhebt. Het zijn voornamelijk zwarte Nederlanders, afkomstig uit Suriname of de Nederlandse Antillen, voor wie de link tussen slavernij en ongelijkheid duidelijk is.

Ik had met twee anderen de opdracht gekregen om de vragen over Ketikoti te beantwoorden. Die antwoorden vonden we terug in de zaal die ons was aangewezen. In de zaal stond een muur met vele Antilliaanse en Surinaamse achternamen. Ik kon jammer genoeg de achternaam van mijn mentor niet terugvinden: mevrouw Koorndijk. Wat er nog meer in de zaal aanwezig was, was een groot doek waar het verhaal Ketikoti werd verteld in één tot twee minuten. Boven in de zaal hingen doeken met belangerijke gebeurtenissen voor het slavernijverleden. Zoals de betekenis van Ketikoti, die werd uitgebeeld op een paar doeken met de ketingen die breken. Uiteindelijk kregen we van alle groepjes, die over de verschillende zalen verdeeld waren, te horen wat zij hadden opgemaakt uit hun zaal en onderwerp dat erin verwerkt zat. Als laatste ging de groep naar ons luisteren.
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