Het leven van Buddha
Donderdag  18 oktober ging onze groep naar de tentoonstelling “Het leven van Buddha”.
Daar kregen we een tour van een uur. Onze gids begon bij de boom die door Ai Wei Wei was gemakt met allemaal takken uit verschillende plekken in China. Ernaast stond een hert dat beplakt was met glazenbollen van verschillende grotes. Vanaf daar ging ze door met meer het boeddhisme en Buddha te koppelen aan de voorwerpen die we zagen in De Nieuwe kerk.
Het mooiste beeld vond ik die van de uitgehongerde Buddha die maar op 1 rijstkorrel per dag leefde. Je kon zeer goed in het houten beeld de kenmerken van een uitgeput persoon vinden.
Het kunstwerk met het beste verhaal vond ik de drie hopen aarde uit conflict gebieden. Er werd licht opgeschenen, waarmee ze wilden laten zien dat in de hopen met  stukje dode aarde vanwege de conflicten die er ooit op hebben plaatsgevonden. De kunstenaar hoopt er weer leven uit te kunnen krijgen door er alleen licht op te schijnen, zijn doel was dat er zelfs uit het doodste en dorste stukje aarde weer leven mogelijk is.
Het levensverhaal van Siddhartha Gautama, de Boeddha. Staat er centraal, de gids kwam er vaak op terug. Hij werd in de vijfde eeuw v.Chr. geboren als rijke prins maar werd er niet blij van omdat hij het leven buiten het paleis ook zag en besefte dat het zo niet hoort hoe de rijkdommen verdeeld. Daarom koos hij toen hij 29 was radicaal voor een ander leven. Waarin alles draaide om spirituele ontwikkeling. De fases in zijn leven zoals: zijn geboorte, de grote ommekeer(van rijk naar niks), de leerrede(was te zien in het beeld dat ik beschreef hoe hij zichzelf afpeigerde) en zijn dood, deze staan aan de bron van het boeddhisme. 
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